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Geachte heer, mevrouw,  

 

Mede dankzij een beurs van het Minerva Scholarship Fund is het voor mij mogelijk geweest 

om een semester (van januari tot en met april 2023) te studeren aan de University of British 

Columbia (UBC) in Vancouver, Canada. Dit deed ik in het kader van de University-Wide 

Exchange van de Universiteit Leiden.  

 

In Leiden heb ik de Bachelor Fiscaal Recht afgerond en zit ik in het laatste jaar van mijn 

Bachelor Rechtsgeleerdheid. Het uitwisselingsprogramma bood mij de kans om vakken te 

volgen buiten mijn eigen faculteit. Ik heb aan UBC dus vakken gevolgd ter verbreding van 

mijn huidige studie. Ik heb de volgende vakken gevolgd:  

 

• Principles of Microeconomics 

• Principles of Macroeconomics  

• Introduction to Social Justice 

• Intersectional Approaches to Thinking Gender  

 

De manier van onderwijs aan UBC was anders dan ik gewend ben van de Universiteit Leiden. 

Aan UBC stond het leerproces gedurende het semester centraal, terwijl ik in Leiden gewend 

ben dat het zwaartepunt ligt bij een eindtentamen. Er lag bijvoorbeeld veel nadruk op 

aanwezigheid en actieve participatie, en ik moest geregeld korte toetsen maken in de les of 

reflecterende schriftelijke opdrachten inleveren. Dit zorgde ervoor dat ik gedurende het 

semester eigenlijk constant intensief bezig was met leren en dat veel van de stof dus ook beter 

is blijven hangen.  

 

Bij de vakken Introduction to Social Justice en Intersectional Approaches to Thinking Gender 

stond discussie tijdens de lessen centraal, waardoor ik ook veel heb geoefend met het 

presenteren van mijn mening in het Engels en ik veel kon leren van mijn medestudenten. Zo 

heb ik door groepsdiscussies veel geleerd over hoe ik vanuit mijn persoonlijke positie in de 

maatschappij kan bijdragen aan de ontwikkeling van het intersectioneel feminisme. 

Zelfreflectie en het erkennen van privilege staan hierbij centraal. Door het volgen van deze 

vakken heb ik geleerd hoe verschillende, (soms) onzichtbare systemen van oppressie opereren 

in onze samenleving en heb ik in het bijzonder geleerd hoe intersectioneel feminisme gebruikt 

kan worden om deze onzichtbaarheden aan het licht te brengen.  

 

De vakken Principles of Microeconomics en Principles of Macroeconomics spraken mij aan 

omdat ik gedurende mijn studie in Leiden altijd al geïnteresseerd ben geweest in de 

interdisciplinaire dimensie tussen het recht en de (bedrijfs)economie. Deze vakken waren erg 

leerzaam omdat ze zowel bedrijfseconomie als de economische theorie in brede zin 

besloegen, en legden ook een grote focus op de wiskundige aspecten daarvan. Na het volgen 

van deze vakken weet ik zeker dat ik me tijdens mijn Master ook wil focussen op dit snijvlak. 

Ik heb me dus ook aangemeld voor de Master Ondernemingsrecht in Leiden.  

 

Ik vond het erg leuk om weer onderwijs te volgen in het Engels, omdat ik dat na mijn 

tweetalig vwo niet meer heb gedaan. Vooral met het schrijven van essays in het Engels heb ik 

vooruitgang geboekt en ik ben trots op de essays die ik heb ingeleverd. Ook tijdens het 

spreken in groepsdiscussies werd ik steeds zelfverzekerder.  



 

Ondanks een tekort aan huisvesting voor internationale studenten, had ik het geluk om toch 

een kamer op de campus van UBC te krijgen. Ik woonde samen met drie andere meiden in 

een gezellig huisje op een kwartier lopen van de belangrijkste universiteitsgebouwen. Het was 

een bijzondere ervaring om in een huis te komen wonen waar ik nog niemand kende, maar al 

snel heb ik een hechte band opgebouwd met mijn huisgenoten en begon het ook echt als mijn 

thuis te voelen.  

 

Buiten het feit dat ik van het studeren aan UBC ontzettend veel heb geleerd en als student een 

enorme ontwikkeling heb doorgemaakt, heeft de uitwisseling mij op persoonlijk vlak ook veel 

opgeleverd. Ik heb ontzettend veel nieuwe vrienden gemaakt uit plekken van over de hele 

wereld en hoop ze hierna nog vaak te zien. De eerste reünie is ondertussen al gepland. In de 

weekenden hebben we samen veel ondernomen. Zo zijn we een dag gaan skiën op Mount 

Cypress, een skipiste net buiten het centrum van Vancouver. De zonsondergang met uitzicht 

op Vancouver was een van de meest magische momenten van mijn uitwisseling. Ook heb ik 

met een groepje meegedaan aan Storm the Wall, een estafette over de campus van UBC 

waarbij je uiteindelijk met elkaar over een muur van 3,5 meter hoog moet klimmen. Ook zijn 

we samen naar Vancouver Island geweest, waar we met een hele groep onder andere Victoria 

hebben bezocht, meerder hikes hebben gedaan en verschillende watervallen hebben gezien. 

De natuur rondom Vancouver is werkelijk fenomenaal. De combinatie tussen stad en natuur in 

Vancouver was heel bijzonder en ik ben dankbaar dat ik in deze mooie stad heb mogen 

studeren.  

 

Ik kijk terug op alle dierbare momenten die ik heb beleefd tijdens mijn uitwisseling. Ik vind 

het bijzonder dat ik aan de andere kant van de wereld een hechte groep vrienden heb kunnen 

maken en een heel nieuw leven heb opgebouwd. Het slogan van de University of British 

Columbia is Tuum est. Het betekent: it’s yours, and it’s up to you. Voordat ik vertrok vond ik 

dit slogan al goed bij mijn plannen passen, maar nu ik terug ben kan ik ook zeggen dat ik alles 

uit mijn tijd in Canada heb gehaald.   

 

  



Foto’s van mijn uitwisseling:  

 

 
 

 

 

Teamfoto na Storm the Wall 

Met mijn huisgenoten voor ons huis 

Groepsfoto in Cathedral Grove,  

Vancouver Island  

Zonsondergang vanaf Mount Cypress 

In mijn UBC-trui voor de Irving K. Barber Library, de 

bibliotheek waar ik altijd studeerde 


